
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Maandag 15 december 2025 

We verzamelen met z’n allen op de Buitenplaats in Arnhem waar iedereen mooi op tijd is 

voor nog een kopje koffie of thee.  

We vertrekken om 10:00 uur met Nicole, Henny, Petra, Marten, Louis, Karin en Paul.  

Paul is onze chauffeur en de reis verloopt erg voorspoedig.  

Na twee uurtjes rijden houden we een stop voor de lunch en om even het toilet te 

bezoeken. 

Hierna is het nog een uurtje rijden volgens de TomTom maar dat blijkt nog een half uurtje 

langer te zijn.  

We komen om 14:00 uur aan in Lennestadt bij Hotel Bilstein. Daar kunnen we gelijk 

aanschuiven voor de lunch. 

Er was lekkere mosterdsoep met een broodje kroket of ander beleg.  

Na de lunch worden de kamers verdeeld en de koffers uitgepakt. 

We verzamelen daarna in het café van het hotel waar om 16:00 uur koffie/thee met gebak 

wordt geserveerd.  

Wij blijven tot aan het avondeten in het café en praten gezellig bij. 

 

Het avondeten smaakt erg goed, er is kippensoep, salade buffet, kipschnitzel of rollade met 

aardappels en rode kool.  

Met als nagerecht ijs of vanille pudding met kersen en slagroom.  

 

Na het eten verzamelen we met z’n allen op de kamer van Marten om het programma te 

bespreken voor komende week. 

Daarna gaat iedereen naar zijn/haar kamer om  nog wat televisie te kijken of om al te gaan 

slapen.  
 

 

 

 

  



 

 

Dinsdag 16 december 2025 

Vandaag gaan we naar de Kerstmarkt in Soest.  

Vanaf 08:00 uur is er ontbijt maar de meesten zijn al veel eerder wakker en klaar om naar 

het ontbijt te gaan.  

De laatsten schuiven rond 08:30 uur aan en na het ontbijt nog even naar de kamer en tegen 

10 uur vertrekken we naar Soest (zo heet ook een plaatsje in Duitsland). 

Het is een mooie route binnendoor en onderweg moet nog wel even een sanitaire stop 

gemaakt worden.  

Rond 11:30 uur zijn we in Soest en Paul zet iedereen in het centrum af om daarna de bus te 

gaan parkeren. Hij sluit later bij de groep weer aan.  

Het is heerlijk weer, zonnetje schijnt en de temperatuur is voor deze tijd van het jaar erg 

aangenaam.  

Marten scoort aan het begin van de markt al een heerlijke worst en die valt zo goed in de 

smaak dat hij op het eind van de middag er nog eentje koopt.  

Petra koopt een mooi Mandala kleurboek en Nicole weet verschillende leuke dingentjes te 

scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis en Henny die hebben nog niets leuks gevonden maar we hebben nog twee dagen te 

gaan. 

Rond het middaguur gaan we wat drinken met een heerlijk stuk Apfelstrudel erbij.  

Het was een erg leuke kerstmarkt met veel  verschillende kraampjes en tegen 15:00 uur gaat 

Paul de bus weer ophalen en gaan we weer terug naar het hotel waar de koffie en het gebak 

ons staan op te wachten. 

Om 18:00 uur kunnen we weer aanschuiven voor het dinerbuffet wat wederom erg lekker is 

met voldoende keus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten gaat ieder naar zijn kamer om nog wat televisie te kijken en daarna te gaan 

slapen. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Woensdag  17 december 2025 

Vandaag gaan we de kerstmarkt in Köln bezoeken. 

Omdat we geen milieusticker op de bus hebben zitten gaan we het laatste stukje met de 

tram om zo de milieuzone te ontwijken.  

Maar eerst moet het toilet bezocht worden en we vinden een cafeetje waar we gebruik 

mogen maken van het toilet.  

We gaan dus met de tram naar Köln deze stopt vlakbij de kerstmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de markt eten we een broodje braadworst en we wandelen tot aan de Dom van Köln.  

We zien diverse straatartiesten en het is erg gezellig, maar wel druk.  

We kopen alleen pepermuntsnoepjes en de rest was gisteren al ingekocht.  

Nadat we genoeg hebben gezien gaan we weer terug naar de tram.  

 

Het is erg druk met instappen en voordat iedereen in is gestapt gaan de deuren alweer dicht 

en zit Paul met Marten en Nicole met de kaartjes in de tram en staan de anderen nog op het 

perron.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste de beste halte stappen Paul, Marten en Nicole weer uit en wachten daar op de 

volgende tram waar de anderen inmiddels in zitten.  

Gelukkig is alles weer goed gekomen.  

Het is een half uurtje met de tram waar de parkeerplaats is waar het busje staat en van 

daaruit is het nog ruim een uur naar ons hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn weer mooi op tijd terug voor de koffie en de heerlijke taart en we spelen een 

spelletje weekend miljonairs tot het tijd is voor het avondeten.  

Het avondeten is weer erg lekker en er is weer voldoende keuze. 



 

 

Na het eten gaat ieder weer naar zijn/haar kamer en Marten, Nicole, Karin en Paul gaan het 

“Met het Mes op Tafel” kijken.  

Als dat is afgelopen kijken we naar de bekenwedstrijd van Ajax tegen Excelsior Maassluis.  

Met de rust van deze wedstrijd is Marten moe en wil gaan slapen.  

Nicole heeft het al eerder voor gezien gehouden en is al eerder naar haar eigen kamer 

gegaan.  

 
 

   

 

   

 

  



 

 

Donderdag 18 december 2025 

Vandaag alweer de laatste hele dag en er staat een bezoek aan Winterberg op het 

programma.  

Na het ontbijt vertrekken we rond 10:00 uur. 

Het is ongeveer een uurtje rijden en het is een mooie route door het heuvellandschap naar 

Winterberg.  

Je kan wel merken dat het een stuk hoger ligt want we zien op verschillende plaatsen 

sneeuw liggen en er wordt ook al geskied.  

In Winterberg wandelen we eerst een stukje en gaan daarna wat drinken.  

Daarna gaan we winkelen en lopen we over de kleine kerstmarkt.  

Nicole koopt wat lekkers voor ’s avonds bij de TV.  

Op de kerstmarkt eten we een broodje braadworst en Reibekuchen en lopen daarna weer 

richting ons busje. 

Tegen 14:30 uur zijn we weer terug in ons hotel en gaat ieder zijn eigen gang tot 16:00 uur. 

We komen dan weer samen om gezamenlijk koffie en thee te drinken en taart te eten.  

Hierna wordt er door Henny en Louis gesjoeld en geeft Karin een demonstatie biljarten. 

’s Avonds na het eten gaan Marten en Nicole naar “Scrooge live” op TV kijken, maar eerst is 

er nog de finale van “Met het Mes op Tafel”.  

Petra kijkt op haar slaapkamer graag naar haar eigen programma’s, net als Louis en Henny. 
        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 19 december 2025 

De dag van de terugreis naar Arnhem.  

Na het ontbijt vertrekken we rond 09:30 richting Nederland.  

De reis verloopt erg voorspoedig en tegen 12:00 uur maken we een tussenstop om wat te 

drinken en ons lunchpakket op te eten.  

Hierna is het nog een uurtje rijden tot Arnhem waar Nicole door haar vader wordt opgehaald 

en de anderen gaan met de taxi naar huis. 

Het was een erg leuke reis waar we met z’n allen van hebben mogen genieten. 

 

Groetjes van Karin en Paul 
 

 


